Bas-reliéf ornamenten op de gevelzuilen van Jansstraat 33

Recht naast de
voordeur is het
ornament duidelijk
het symbool van
eenvande
belangrijkste
activiteiten van
Jansstraat 33:
muziek maken en
delen met mensen.
Muziek staat hier

Links naast de voordeur is het
ornament samengesteld uit
onderdelen van het wapen van
Haarlem: het zwaard, het
kruis, een van vier zessterren,
dorre takken en een klokje.
Het zwaard is hier een
Ploegzwaard geworden
vanwege de familie Ploeg die
hier woont en vijf kinderen
heeft, vandaar de vijf takken,

die, door het omgekeerde echter ook voor
klokje, juist bloeien. Het cijfer andere kunsten. Er
3 staat voor huisnummer 33 is hier altijd een

dat ook terugkomt in ook in de tentoonstelling met
drie driehoeken, eveneens werk van lokale
drie V’s: Vicit Vim Virtus: beeldende

‘Moed overwint geweld’, de kunstenaars.

wapenspreuk van Haarlem.
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Tenslotte laat het
uiterst rechtse
ornament zien dat
de sprekende,
zingende maar ook
juist luisterende
mens centraal staat.
Het gaat in
Jansstraat33 om
ontmoeting tussen

In het midden staat
het ornament
symbool voor de
gezonde en
duurzame voeding
die Jansstraat 33
haar bezoekers wil
aanbieden.

Het samen
genieten van kunst
bij het delen van mensen in klankvolle
smaakvol en en levendige zang
biologisch eten is en zinvolle en
kenmerkend voor bezielde

deze locatie. gesprekken.




